
Liturgische schikking Goede Vrijdag, 18 april 2025, Winschoten 
gemaakt door Janny Geertsema-Kieft 

Kerntekst: ‘Ik ben het. Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan’, Johannes 18:8 

We lezen over hoe Jezus gevangengenomen wordt. 
In Johannes gaat dat op een bijzondere manier, waarbij duidelijk wordt wie Jezus is: geen 
machteloos slachtoffer maar een Koning, die zijn leerlingen voor de dood behoedt, die redding 
brengt. 
Dat maakt de vrijdag ’goed’: er gebeurt hier meer dan wat voor ogen is.  
God houdt deze wereld vast aan een kruis - en langs de weg van het kruis wordt alles uiteindelijk 
nieuw. 

Bloemen gekleurd  
door het bloed dat vloeit  

anemone corona  
het goede gekroond.


